Geachte leden van de commissie,

Vijf jaar geleden begonnen we vol optimisme met plannen om die onhandige en
aftandse piramide weg te krijgen en de speeltuin opnieuw in te richten. Mijn vrouw
zei toen: “Maar wat als we er iets ndg lelijkers voor terugkrijgen?” |k verzekerde haar:
nee, dit komt goed. We zijn in goed overleg met de gemeente en hebben een gedeeld
belang: een plek waar kinderen kunnen spelen, waar je elkaar ontmoet, waar je even
kunt ontspannen — en waar het groen helpt de druk van het stadsleven te
verzachten.

Een paar dagen geleden hoorden we van de voorgenomen plannen, en ik viel van
mijn stoel. Het lijkt erop dat mijn vrouw toch gelijk kan gaan krijgen. Alle wensen die
wij als buurtbewoners hebben verzameld, en met de gemeente hebben gedeeld
worden aan de kant geschoven omdat er opnieuw een stalen voetbalkooi moet en zal
komen.

Laat ik het geheugen even opfrissen. We deden een buurtonderzoek — meer dan 100
reacties. Wat bleek? Niet die lelijke piramide was het grootste probleem maar de
overlast. Al 30 jaar. Geluid van kaatsende ballen, hangjongeren en oudere voetballers,
een hitte-eiland, geen groen. Zonder dat we ernaar vroegen, schreven veel bewoners:
“Mag die kooi alsjeblieft weg!”

We hebben sindsdien alles gedaan wat je van betrokken burgers mag verwachten. We
richtten een stuurgroep op. We belegden buurtvergaderingen, spraken met de
Burghtschool, ambtenaren, het DB. We overlegden, we dachten mee, we maakten
een website, stuurden nieuwsbrieven rond. En we toonden begrip dat natuurlijk niet
al onze wensen gerealiseerd kunnen worden. Maar we waren op één punt altijd
duidelijk: zo’n overlastkooi, pal naast woningen, in een echoénde, dichtbebouwde
omgeving, die hoort hier niet. Die had hier nooit mogen komen. En die fout mag zéker
niet herhaald worden voor nog eens 30 jaar.

En toch dendert dit plan nu door. Het negeren van alle rapporten die zeggen dat een
voetbalveld op deze plek niet te verdedigen is, het is een schande. Het negeren van
alle wensen van de buurt, het is een schande. Het principebesluit er in de laatste
vergadering voor het reces doorheen proberen te jassen en ons er slechts enkele
dagen tevoren over inlichten, het is een schande. Wij voelen ons enorm in de steek
gelaten. Dit riekt naar old school doordrukpolitiek.

En wij zeggen: wij accepteren het niet als de voorgenomen plannen beleid worden.
Nog eens 30 jaar ellende en lelijkheid? Geen sprake van.

De hakken gaan dan in het zand. Wij zullen alles doen om dit tegen te houden. Acties,
media, bezwaarprocedures, rechtszaal — liever niet, maar als het moet dan moet het.
Niet omdat we dwars willen zijn, maar omdat we geloven in een mooiere, groenere,
leefbare buurt.

Dank voor uw aandacht.



