
Geachte commissie, 

 

Ik ben verbijsterd door de uitkomst en het de voorliggende principebesluit over de 

herinrichting van de Piramidespeeltuin. Ik richt mij nu vooral op de voetbalkooi. Wij ijveren al 

lang voor het niet terugkeren van de kooi ivm ernstig geluidsoverlast. Mijn verbazing is dan 

ook groot dat hij niet alleen terug komt, maar ook nog centraler is geplaatst in de echoput die 

dit plein is door de vorm van de bebouwing rondom. En niets van de ideeën en wensen van 

de buurt is terug te vinden in het voorstel.  

 

Wij hebben alle geluidsonderzoeken gelezen – die liegen er niet om. Zij geven allemaal aan 

dat aanpassingen aan bv de constructie geluidsoverlast onvoldoende kan verlagen.  

Ik citeer er één:  

“‘Het niet plaatsen van een sportkooi in de toekomstige situatie is de enige 

realistische mogelijkheid om het geluid van de sportkooi voldoende te beperken”. 

Toch worden deze adviezen genegeerd. Waarom? 

 

Het gaat niet alleen om het geluid van het voetballen zelf, bij een voetbalkooi is sprake van 

een luidruchtige doelgroep. Er worden geluidspieken gemeten die zelfs boven de 100 dB 

komen. Aangezien de flat aan de andere kant ook al boven de geluidsnorm valt door de 

ligging tegen het spoor en een drukke weg, betekent dit voor bewoners dat het onmogelijk is 

om aan teveel geluid te ontsnappen, terwijl volgens de wet iedereen recht heeft op een stille 

zijde aan zijn huis. 

 

Wij begrijpen de wens van voetbalkooien in het algemeen, maar niet op deze plaats. 

In het onderzoek naar mogelijke alternatieven scoort deze plek het slechts van allemaal: 

De plek scoort een 1 op gebied van comfort (geluid), een 2 op ruimtelijke inpasbaarheid, een 

3 op haalbaarheid, en een 4 op sociale veiligheid. Ik zou vroeger met zo’n rapport niet thuis 

durven komen! 

 

En terwijl wij als buurt pleiten voor meer groen, meer rust, betere speelruimte voor kinderen, 

een plek waar buurtgenoten en passanten graag komen, krijgen we staal en beton terug. 

Voor spelen en vergroening blijft een postzegel over waar net 5 struiken en een wipkip 

geplaatst zouden kunnen worden.  

 

En dan speelt dit alles zich ook nog eens af recht tegenover UNESCO-werelderfgoed – 

tegenover de unieke 17e -eeuwse gevels, waaronder de enig overgebleven compleet houten 

huizen van Amsterdam. Dit is niet alleen ongepast, het is historisch onverantwoord. 

 

De wensen van de buurt komen nergens terug. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat 

de wensen van commerciële partijen voor gaan op de belangen van de buurt. In mijn ogen 

zijn die partijen ook niet gebaat bij de ligging van een voetbalkooi in een morrende buurt. 

 

Ik doe een dringend beroep op u: “laat de Piramidespeeltuin alstublieft geen voetbalkooi van 

beton en staal worden”. Niet omdat we tegen sport zijn – integendeel – maar omdat het plan 

zoals het er nu ligt, een regelrechte aanslag is op onze leefomgeving. Er is zoveel mooiers 

van te maken, Een plek waar niet alleen de buurt en spelende kinderen van kunnen 

profiteren maar ook alle passanten. Een parel voor de stad. 
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