
Beste commissie- en bestuursleden 
 
Ik ben aanwonende van, wat nu nog bekend staat als de Piramidespeeltuin. En over 
die naam wil ik het graag hebben. 
 
5 jaar geleden begon het idee van de herontwikkeling van de speeltuin voor de 
buurtbewoners als een droom. Eindelijk af van:  

● een lelijke Piramide, 
● een verwaarloosde speeltuin en  
● 30 jaar overlast van de voetbalkooi. 

 De droom van de buurt resulteerde in het idee van een speeltuin in een “groene 
stadsoase”. En zo ontstond de werkgroep “ groene oase”, die zich inzette voor een 
mooi nieuw ontwerp.  
Met deze naam zetten wij toen hoog in. Nu zijn wij in een nieuwe fase gekomen 
waarbij wij de term groene oase niet meer vinden passen.  
Ja, in onze dromen zien wij: 

● kabbelde beekjes, 
● eendjes in de vijver,  
● en kinderen die op blote voeten in de modder stampen, in bomen klimmen en 

zich verstoppen in het bamboebos. 
  
Echter, zoals Willem Elsschot ooit schreef 
“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” 
 
Wij zitten nu in de fase van praktische uitvoering. Hoogste tijd om onze naam te 
veranderen. Daarmee zochten we een naam die de speeltuin eer aandoet en komen 
wij uit op “De Houttuin”. Deze naam doet recht aan de historie van de buurt, oa  

● houttransport op het water en  
● unieke houten gevels   

en hopelijk ook aan de toekomstige speeltuin met groen en natuurlijke materialen. 
Vanaf heden hebben wij de naam van onze actiegroep omgedoopt in actiegroep “De 
Houttuin”.  
 
Wij willen bij deze dan ook een suggestie doen aan de gemeente om de toekomstige 
speeltuin “De Houttuin” te dopen met op de kop buurthuis de Boomklok,  
Met het luiden van de boomklok kondigde men vroeger 's avonds het afsluiten van de 
houthaven aan met lange boomstammen. 
Nu zouden we graag zien dat deze klok een nieuw tijdperk inluidt voor een mooie 
Houttuin. 
Wat wij daaronder verstaan zal u inmiddels wel bekend zijn. 


